Zoals God Noach en zijn gezin heeft gered, wil Hij
ook nu nog mensen redden. We zijn allemaal wel
eens ongehoorzaam geweest aan onze vaders en
moeders, of we hebben gelogen, iets gepikt of
andere verkeerde dingen gedaan. Dat komt doordat
we zondaars zijn. Daarom kunnen we niet bij God in
de hemel komen; nee, God moet dat verkeerde, die
zonden, juist straffen. Maar God heeft ons lief. Hij
heeft ook jou lief, en heeft daarom Zijn Zoon, de
Heere Jezus Christus, voor jou en mij naar de aarde
gestuurd. Zoals de ark Noach heeft gered, zo wil
ook de Heere Jezus jou en mij redden. Daarom
wilde Hij aan het kruis sterven en de straf dragen die
wij verdiend hadden.

Nu mag ook jij tegen de Heere Jezus zeggen: 'Heere
Jezus, ik heb zoveel slechte dingen gedaan, maar U
wilt mij door Uw dood aan het kruis vergeven en alle
zonden wegnemen uit mijn boze hart. Ik wil U graag
hartelijk bedanken dat U zoveel van me houdt, dat U
voor mij wilde sterven. En nu wil ik U ook vragen of
U mij wilt helpen, zodat ik zo leef dat U er blij mee
bent, dat U wordt verheerlijkt'.

Je hoeft niets meer voor je redding te betalen, want
de Heere Jezus heeft alles met Zijn bloed betaald.
Zo kun je binnenkort bij Hem in de hemel zijn.

Wacht toch niet langer! Ga vandaag nog naar de
Heere Jezus; dat kun je doen door gewoon op je
slaapkamer te knielen en Hem te zeggen wat er in je
hart is. Hij wacht op jou, omdat Hij van je houdt!



