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Goedemorgen, welkom allemaal 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn. 

 

God, ik vraag U, kom in onze kring, 

wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met Uw verhaal, 

verteld in mensentaal. 

_______________________ 

Heer, het spijt mij van elke kleine fout. 

Heer, vergeef mij, ik weet dat U van mij houdt. 

_______________________ 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Woord van God, tot ieder gesproken. 

Dat wij samen zingend verstaan: 

‘t woord van God tot ieder gesproken. Alleluia. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Levend brood voor allen gebroken. 

Om de weg ten einde te gaan: 

't levend brood voor allen gebroken. Alleluia. 

 

Alleluia, alleluja, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Rijk van God, vandaag reeds ontloken. 

Al is ver en moeilijk de baan: 

‘t Rijk van God, vandaag reeds ontloken. Alleluia. 

_______________________ 

Wij geloven dat het kan, 

een mooie wereld, mooie wereld. 

Wij geloven dat het kan, 

een wereld vol van houden van! 

  



 

_______________________ 

Op het laatste avondmaal, 

sprak Jezus tot ons allemaal: 

Ik breek mij hier in wijn en brood, 

Ik smeek je word mijn deel genoot. 

Breek je geef je helemaal, 

zo wordt dit laatste avondmaal 

een sprankelend levend nieuw begin 

en ‘t geeft je leven veel meer zin. 

 

Op het feestelijk heilig maal, 

Breekt Jezus zich voor ons totaal. 

Hij doet ons voor hoe het wel moet, 

Hij heeft van ons nog veel te goed... 

Breek je, geef je helemaal, 

en doe het voort steeds in zijn naam, 

zo wordt dat laatste avondmaal 

een opdracht voor ons allemaal! 

_______________________ 

Een duim voor jou, een duim voor mij 

Een duim voor Jezus er nog bij! 

Hij is nu heel diep in mijn hart. 

Ik dank voor deze nieuwe start ! 

 

We vierden feest dicht bij de Heer. 

We werden vrienden, meer en meer. 

Met alle mensen hier tesaam 

doen we nu verder in Zijn naam! 

 

Dag goede God, we vonden 't fijn 

om hier zo dicht bij jou te zijn! 

Je geeft ons kracht en steeds weer moed. 

Jij blijft de beste vriend, voorgoed! 

 

We voelen ons heel erg tevree 

want Jezus gaat nu met ons mee! 

We tov'ren onze breedste lach; 

bedankt voor zo'n kei-toffe dag 

_______________________ 


