
Taizéviering en ‘Light a candle’ 
 

 

Vrijdag 8 december 19 u. 

  

Wellicht weet u dat Taizévieringen te 

maken hebben met de Taizégemeenschap. 

Dit is een internationale christelijke 

kloostergemeenschap die haar oorsprong 

vindt in Taizé, een dorp in Bourgondië in 

de buurt van Lyon, Frankrijk. Deze 

gemeenschap is opgericht in 1940 door 

Broeder Roger Schutz. Enkele jaren later 

werd de Taizégemeenschap bekend voor 

jongeren. Daarna kwamen duizenden 

jongeren uit heel de wereld vooral tijdens 

de Paasvakantie en in de zomer naar Taizé 

voor een korte of langere periode van 

ontmoeting, uitwisseling, stilte en 

bezinning. 

  

Op veel plaatsen in de wereld en dus ook 

in België worden regelmatig 

bijeenkomsten en vieringen georganiseerd 

in de stijl van Taizé. Kenmerkend zijn de 

liederen die na elkaar gezongen worden. 

De gedachte hierachter is dat de liederen 

in ons onderbewustzijn een gebed worden 

dat de hele dag ons kan inspireren om bij 

de Heer Jezus Christus te blijven en zo 

Zijn liefde en vrede te ontvangen.  

 

Zulke viering hebben wij ook op vrijdag 8 december om 19 u. in de kerk van Onze Lieve 

Vrouw Ten Poel te Tienen.  

  

Vóór de viering is er ook ‘Light a Candle’. We zullen op de Grote Markt tussen 17.30 u. en 

18.30 u. mensen uitnodigen om een kaarsje aan te steken voor hun persoonlijke intenties. De 

kaarsjes zetten we daarna op het plein voor de kerk of in de kerk. De mensen kunnen het kaarsje 

ook naar huis meenemen om thuis verder te branden. Er zijn ook intentiebriefjes voor de mensen 

die intenties willen opschrijven om er voor te bidden. De gedachte hierachter is dat we het ‘licht’ 

en de ‘warmte’ die we krijgen van de Heer en elkaar, doorgegeven aan iedereen zodat mensen dat 

‘licht’ kunnen zien en die ’warmte’ kunnen ervaren. 

  

Na ‘Light a Candle’ volgt dan de Taizéviering om 19 u. met liederen, muziek, stilte en een 

bezinning door Mgr. Koen Vanhoutte. We hopen op een inspirerende avond. 

  

Deze viering wordt voor ons allemaal georganiseerd door de Kerkgemeenschap van Tienen en IJD 

Jongerenpastoraal. Alle hulp (muziek, zang, lector, enz.) is welkom, maar meer dan dat is iedereen 

welkom om een kaarsje aan te steken, om mee te bidden, mee te zingen en om de Heer en elkaar te 

ontmoeten van hart tot Hart (met een drankje na de viering). Graag tot dan! 
 


